
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

September - oktober 

 



Woordje van de leiding 

 

Beste ouders en leden, 

 

Nu dat jullie je leidsters voor dit jaar beter hebben leren kennen, stellen zij ook 

met plezier het programma van de komende twee maanden aan jullie voor. Wij 

zijn er helemaal klaar voor en zijn er zeker van dat dit jaar opnieuw een 

geweldig Chirojaar wordt! 

 

De overgang is al geweest, dus staat nu de startdag nog op jullie te wachten!  

Bij startdag kunnen leden ook vriendinnetjes meenemen die geïnteresseerd zijn 

in het Chiroleven en willen ontdekken wat dit juist inhoudt. Dus ken jij iemand 

die ook graag deel wil uitmaken van de coolste Chiro van Vlaanderen? Neem ze 

dan zeker mee! 

Zoals altijd zullen er smoutebollen aanwezig zijn voor iedereen die komt! 

 

Om de inschrijvingen van de jongste groepen (Ribbels, Speelclubs en Kwiks) te 

regelen, zal de leiding op huisbezoek komen. Deze huisbezoeken worden per 

groep met de leiding afgesproken. Meer informatie zal gedeeld worden in de 

Whatsappgroepen. 

 

 

Groetjes, 

De leiding 

 

 

 

 

Julyne - Nya - Xanthe 

Hanne - Roxanne - Sien 

Linde - Pauline 

Emma - Frauke 

Gitte - Jade - Saar 

Margot - Riet 



Ribbels
 

Hoi lieve ribbeltjes, 

Het nieuwe Chirojaar is weer aangebroken!! En dat betekent dat we weer 

een heel jaar plezier gaan maken en vooral weer nieuwe spelletjes gaan 

spelen! Wij kijken er alvast heel hard naar uit en hopen dat jullie er samen 

met ons een bangelijk Chirojaar van gaan maken! 💜💜💜 

  

Zondag 14 september: OVERGANG 

Het is zover! Na een deugddoende zomervakantie begint vandaag weer 

eens een geweldig chirojaar. Jullie komen vandaag eindelijk te weten wie 

jullie geweldige nieuwe leidsters worden. Wij kijken er alvast super hard 

naar uit om jullie te leren kennen en er een GEWELDIG jaar van te maken! 

  

Zondag 21 september: STARTDAG 

De startdag is de perfecte kans om al jullie vriendinnetjes mee te nemen 

naar onze Chiro! Wij verwelkomen ze graag in de tofste chiro van het land: 

CHIRO KALFORT! 🦈 De dag sluiten we natuurlijk zoals elk jaar weer af 

met heerlijke smoutebollen! 😋 

 

Zondag 28 september: CHIRO? WAT IS DAT EIGENLIJK? 

Vandaag draait het allemaal om het spelen van klassieke Chirospelletjes 

zodat de nieuwe leden deze ook leren kennen! Denk maar aan spelen zoals 

blad steen schaar, katje wuif, tik tak boem, tikkertje, trefbal, chinese 

voetbal, vleeshoop, … Dit is wat jullie wekelijks kunnen verwachten op een 

zondagnamiddag en daarom hopen wij dat jullie met velen aanwezig zullen 

zijn zodat we er een spetterende namiddag van kunnen maken! 

  

 

 

 



Ribbels
 

Zondag 28 september: CHIRO? WAT IS DAT EIGENLIJK? 

Vandaag draait het allemaal om het spelen van klassieke Chirospelletjes 

zodat de nieuwe leden deze ook leren kennen! Denk maar aan spelen zoals 

blad steen schaar, katje wuif, tik tak boem, tikkertje, trefbal, chinese 

voetbal, vleeshoop, … Dit is wat jullie wekelijks kunnen verwachten op een 

zondagnamiddag en daarom hopen wij dat jullie met velen aanwezig zullen 

zijn zodat we er een spetterende namiddag van kunnen maken! 

   

Zondag 5 oktober: WERELDDIERENDAG 

Vandaag worden alle dieren extra in de bloemetjes gezet, want het is 

werelddierendag. Wij hebben vandaag dan ook iets heel dierlijks voor 

jullie in petto! Zijn jullie klaar om jullie eens helemaal uit te leven en het 

beest in jullie te ontdekken? 

  

Zondag 12 oktober: ASPILEIDING 

ORANJE ORANJE ORANJE 🧡 

Vandaag nemen de oranje grieten het van ons over. Ze hebben een mega 

leuke Chirozondag voorbereid. Het is aan jullie om ze te laten zien hoe 

leuk het is om leiding te geven aan de Ribbels! Heel veel plezier en tot 

volgende week ☺️ 

  

Zondag 19 oktober: 1 TEGEN ALLEN 

Deze zondag nemen jullie het op tegen de leidsters. Kunnen jullie alle 

opdrachten tot een goed einde brengen of zijn het de leidsters die winnen 

van jullie?! Maak het ons maar niet te gemakkelijk en wees massaal 

aanwezig😉 



 Ribbels
 

Zondag 26 oktober: HALLOWEEN 

Het spookt een beetje op de Chiro! 👻Alles staat in teken van spoken, 

pompoenen en heksen. Zijn jullie dapper genoeg om er een BANGelijke 

namiddag van te maken?! Hopelijk tot dan … als je durft ;)​
 

 

Amai, de eerste twee maanden zijn voorbij gevlogen! De tijd vliegt als we 

ons amuseren. 😄 Gelukkig staan er ons nog genoeg zondagen te wachten 

om ons net zo hard te amuseren. Wij hebben er in ieder geval al super veel 

zin in! 

Kusjes en knuffels 💋 

Xanthe – Julyne – Nya  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Speelclubs
 

Liefste Speelclubs, na 2 (hopelijk mega plezante) maanden kunnen we 

eindelijk aan het nieuwe Chirojaar beginnen, joeppieeeeeee. Samen gaan 

wij er voor jullie een onvergetelijk jaar van maken met elke zondag weer 

iets om naar uit te kijken. Wij staan alvast te springen om eraan te 

beginnen!! Hopelijk zien we elke zondag opnieuw jullie lachende Chiro 

gezichtjes verschijnen!!!! Hieronder staan september en oktober al op 

jullie te wachten!! 

 

Zondag 14 september: OVERGANG 

Na heeeeeel lang wachten komen jullie vandaag ein-de-lijk te weten wie o 

wie jullie nieuwe leiding is, SPANNEND!!!! 

  

Zondag 21 september: STARTDAG 

Feest!! Vandaag is het onze jaarlijkse startdag. 

Benieuwd welke zotte activiteiten er dit jaar op de 

planning staan? Dan is komen de boodschap!! 

Hebben jullie een vriendinnetje dat niet vies is van 

wilde spelen en graag mee in ons Chiro avontuur 

springt? Neem haar dan vandaag zeker en vast mee 

want vandaag is iedereen welkom op onze 

terreinen!! Hoe meer zielen hoe meer vreugd!! 

  

Zondag 28 september: DOOP 

Jawel jawel jullie lezen het goed. Vandaag worden jullie gedoopt tot echte 

speelclubs, jakkieeee!! Trek vandaag zeker slechte kleren aan en neem 

jullie uniform in een proper zakje mee. Ook een handdoek en washandje 

zullen van pas komen!! Hopelijk zien we jullie vandaag met velen 

verschijnen want het zal een dag om niet te vergeten zijn!! Voor de 

twijfelaars, we zullen vooral gewone spelletjes spelen waar jullie wat vuil 

worden. Niks om jullie zorgen over te maken!!! 



 Speelclubs
 

Zondag 5 oktober: DOOR DE JUNGLE 

 
met de jeep door het oerwoud ​

 met een stoet papegaaien om ons heen​
 met de jeep door het oerwoud​

 in het oerwoud ben je nooit alleen 
  

Vandaag is het werelddierendag en dat vieren wij met een trip door de 

jungle. Trek jullie beste dierenoutfit aan spring mee op onze Chiro Jeep 

door de jungle. Benieuwd welke avonturen er ons vandaag te wachten staan 

of welke diertjes we allemaal zullen tegenkomen? Kom dan zeker naar de 

Chiro!! 

  

Zondag 12 oktober: ASPI’s 

Vandaag is het niet jullie vertrouwde leiding dat voor een fantastische 

zondag zal zorgen maar de enige echte aspi’s!! Zij staan vandaag voor jullie 

klaar met een giga leuk spel!! Komen is dus zeker en vast de boodschap!!! 

  

Zondag 19 oktober: DAG OP WIELTJES 

Vandaag rollen we over de Chirovelden want vandaag is 

het dag op wieltjes, woohoooo!! Wie bewijst zich 

vandaag als beste roller van Kalfort en omstreken? 

Jullie mogen allemaal met wieltjes naar keuze komen. 

Fiets, step, rolschaatsen, skateboard, rollator, 

traktor,…. Neem ook zeker de nodige bescherming mee 

(die kan soms wel eens goed van pas komen)!!!! 

  

 

 

 



Speelclubs
 

Zondag 26 oktober: LADDERCOMPETITIE 

Welke Speelclub slaagt er vandaag in bovenaan de ladder te eindigen? 

Daag elkaar uit, doe zotte opdrachten en kijk wie er bovenaan eindigt. 

Spannendddd!!! 

  

De twee eerste maanden zijn alweer voorbij gevlogen 😥 Maar wees niet 

getreurd want dit was nog maar een voorproefje voor ons komende jaar!!! 

Ook de komende maanden zitten nog vol gekke, coole, fantastische 

programma’s!!! 

Tot dan!!  

  

Vele kusjes, 

  

  

  

  

                                                 

  

       ​ Sien x                        ​ Roxanne x       ​          Hanne x 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Kwiks
 

Dag liefste kwikjes, de eerste bangelijke maanden van het Chirojaar staan 

weer voor de deur. Hopelijk zijn jullie al goed uitgerust van kamp want we 

vliegen er meteen terug in!! Wij hebben er al zin in!! 

  

Zondag 7 september: GEEN CHIRO 

Omdat wij nog volop aan het bekomen zijn van 10 dagen ‘Mie kalfut’ open 

te houden, is het deze zondag nog geen Chiro jammer genoeg. Jullie zullen 

dus nog een weekje moeten wachten :(( 

  

Zondag 14 september: OVERGANG 

Jaja, vandaag is de dag dat jullie te weten komen wie jullie nieuwe leiding 

is. Spannend! Wil je de onthulling vanop de eerste rij meemaken? Dan is 

komen de boodschap! 

Zondag 21 september: STARTDAG 

Nu jullie nieuwe leiding bekend is, kan het Chirojaar 

echt beginnen met de startdag! Heb je nog  

vriendinnetjes die ook eens willen komen proberen? 

Breng ze gerust mee! Hoe meer zielen,  

hoe meer vreugde! 

 

 Zondag 28 september: GET TO KNOW EACH OTHER 

Jullie kennen elkaar natuurlijk al lang, maar hoe goed kennen jullie elkaar 

nu echt? En kennen jullie ons al? Want wij kennen jullie ook nog niet zo 

goed. Dus vandaag is de dag dat we elkaar sterktes en zwaktes leren 

kennen, afkomen is de boodschap als je elkaars diepste geheimen wil 

ontdekken. 

  

 

 

 



Kwiks
 

Zondag 5 oktober: WERELD DIERENDAG 

Gisteren was het de dag van de diertjes en natuurlijk moet dat gevierd 

worden hier op de Chiro! Benieuwd wat we gaan doen om alle beestjes eens 

goed in de bloemetjes te zetten? Dan is komen de boodschap! 

  

Zondag 12 oktober: ASPILEIDING 

Vandaag krijgen jullie geen leiding van ons, maar van de coolste oranje 

grieten van Chiro Kalfort! Ze hebben een mega fantastische namiddag 

voor jullie voorbereid! Tijd om dus eens te laten zien dat de kwiks de 

leukste zijn :))  Tot volgende week! 

  

Zondag 19 oktober: EEN LEKKERE KLASSIEKE CHIROZONDAG 

Nadat jullie twee maanden zonder chiro hebben moeten leven, kan het 

best zijn dat jullie al vergeten zijn hoe een goede chirozondag eruit ziet. 

Daarom dompelen we ons vandaag onder in de klassieke chirospelletjes. 

Heb jij suggesties of favorieten? We komen het graag te weten! 

 

Zondag 26 oktober: Halloween 🎃 

Het is bijna Halloween! Trick or treat! Durf jij deze zondag te komen of 

niet? Vandaag staat alles in het thema van spoken, pompoenen, heksen. 

Zijn jullie dapper genoeg om al jullie angsten te overwinnen? Hier zullen 

we snel genoeg achter komen!  



Ziezo, de eerste twee maandjes zijn alweer voorbij gevlogen, maar niet 

getreurd want de volgende twee staan alweer voor de deur. Wij hebben 

ons alvast super hard geamuseerd, tot zondag! 

  

Groetjes van jullie fantastische leiding, 

Linde en Pauline xxx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Tippers
 

Hey girlyss, 

Na 2 maanden zomervakantie wordt het tijd om er terug in te vliegen. Het 

is eindelijk terug CHIRO!!! Wij hebben er alvast heel veel zin om jullie het 

jaar van jullie leven te bezorgen! Willen jullie te weten komen wat we deze 

2 komende maanden allemaal gaan doen, lees dan zeker verder!!! 

 

Zondag  14 september: OVERGANG 

Vandaag komen jullie eindelijk te weten wie jullie nieuwe leidsters worden. 

Hopelijk hebben jullie evenveel zin in dit jaar als wij! Wij kunnen al niet 

wachten om jullie allemaal beter te leren kennen en mega bangelijke 

spelen te doen elke zondag. 

 

Zondag 21 september: STARTDAG 

Nu jullie weten wie jullie leidsters zijn, kan het Chirojaar echt beginnen! 

Heb je nog een vriendinnetje die graag een echte Chirogriet wil worden? 

Dan is het vandaag dé moment om haar eens mee te brengen naar de 

Chiro. Het wordt een dag vol plezier, met op het einde lekkere 

smoutebollen! 

 

Zondag 28 september:  HOE GOED KENNEN JULLIE ELKAAR? 

Vandaag zullen we elkaar een beetje beter leren kennen. Uiteraard kennen 

jullie elkaar al (dat hopen we toch). Maar de grote vraag is hoe goed 

kennen jullie elkaar? Al moeten we toch ook een beetje toegeven dat de 

leidsters ook wel benieuwd zijn naar wie jullie eigenlijk echt zijn. 

 

 

 

 

 

 



Tippers
 

Zondag 5 oktober: VOLKSDANS 

Vandaag gaan we met de fiets even weg 

 van de vertrouwde chiroterreinen, richting 

onze buren, de chiro van Liezele! Smeer jullie  

beentjes al maar goed in, en laat die dansskills 

maar eens zien. Wij zijn alvast heel benieuwd  

naar jullie (verborgen)danstalenten! 

  

Zondag 12 oktober: LADDERCOMPETITIE 

Vandaag komen we te weten wie de sterkste en snelste tipper is.  

Jullie krijgen de kans om elkaar voor deze titel uit te dagen om  

hopelijk op het einde van de dag op de top van de ladder 

te eindigen. 

 

Zondag 19 oktober: 1 TEGEN ALLEN 

Vandaag is het een raceje tegen de tijd, want lukt het jullie om alle 

gekke/originele opdrachten die wij verzonnen hebben op tijd te voltooien? 

Of niet? Komen is de boodschap, want met hoe meer jullie zijn, hoe 

zekerder jullie zijn van jullie winst! 

 

Zondag 26 oktober :  HALLOWEEN 

Spoken, heksen, trollen, spinnen, ... het hoort  

er allemaal bij vandaag (ratjes doen niet 

mee). Anderen laten schrikken, we zijn er  

zeker van dat dit echt iets voor jullie is.  

Halloween is dus echt wel een feestdag op  

jullie lijf geschreven. Ben je benieuwd naar  

wat we vandaag gaan doen, kom dan zeker ...  

als je durf! 



 Tippers
 

 

 De tijd gaat snel als we ons amuseren en dat was zeker het geval! De 

eerste twee maanden zijn voorbij gevlogen en wij hebben ons reuze 

geamuseerd. Hopelijk zijn jullie de komende maanden even talrijk 

aanwezig, zodat we er een fantastisch Chirojaar van kunnen maken!!! 

 

Dikke kussen                                                                                                

Frauke en Emma                                                                                                

Xxx 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Tiptiens
 

Halloooo allerliefste tiptiens <3, 

Wij zijn helemaal klaar voor dit mega bangelijke nieuwe Chirojaar! 

Hopelijk jullie ook want we gaan er elke week een onvergetelijke zondag 

van maken! Dit hebben wij de eerste twee maanden voor jullie in petto…. 

  

Zondag 14 september: OVERGANG 

Vandaag komen jullie na lang wachten eindelijk te weten wie jullie 

megacoole, fantastische leidsters zijn. SPANNEND!!! 

Hopelijk zijn jullie klaar om er samen met ons een geweldig Chirojaar van 

te maken. Wij kunnen alvast niet wachten om elke week met jullie af te 

sluiten!! 

  

Zondag 21 september: HET TEGENOVERGESTELDE VAN 

STOPNACHT 

Hoe kunnen we het chirojaar beter inzetten dan met onze superleuke 

startdag? Als je vriendinnetjes hebt die graag eens willen proberen, mag 

je deze zeker meenemen! 

Ps: neem jullie fiets mee want de kans dat we eindigen op pukema is 

aanwezig 🙃 

  

Zondag 28 september: LOKAAL INRICHTEN 

Vandaag schrijven we geschiedenis!!! De allereerste tiptiens van chiro 

kalfort die in de supernieuwe mooie gebouwen een lokaal mogen inrichten 

🤩Als dat geen flex is?! 

  

  

 

 

 

 



 Tiptiens
 

Zondag 5 oktober: VOLKSDANS 

Wow horen jullie dat ook?? 

🎶Wie wil horen een historie​
Al van ene jonge smid​
Die verbrand had zijn memorie​
Daaglijks bij het vuur verhit🎵 
  

Het smidje roept jullie 😍 Na de torenfuif zullen we het terrein van 

Liezele een tweede keer betreden voor de volksdans hoeraaa!! 

Ps: Breng deze zondag ook zeker jouw FIETS 🚲 mee. 

 

Zondag 12 oktober: GEZELSCHAPSPELLETJES 

Vandaag is exclusief voor mensen van 99 of jonger, we gaan 

gezelschapsspelletjes spelen. 

Jullie zullen veel plezier (of misschien ook haat) met elkaar kunnen delen. 

Hopelijk zijn jullie, onze favoriete tiptiens, met velen! 

  

  

Zondag 19 oktober: JACHTSEIZOEN 

Tip: er wordt gejaagd en het heeft iets te maken 

met de 4 delen van het jaar. Yesss, de activiteit  

deze week is jachtseizoen! 

  

Zondag 26 oktober: HALLOWEEN 

Spoken lachen, heksen vliegen, 🧙‍♀️​
Kom naar de Chiro vandaag om te griezelen en te gieren! 🎃 

  

  

 

 



 Tiptiens
 

De eerste twee maanden zitten er al op :( Maar niet getreurd want dit 

was nog maar het begin. Er gaan nog mega zotte zondagen volgen vol 

plezier en avontuur!! 

  

Kusjes & knuffels 

Saar - Gitte - Jade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Aspiranten
 

Hey coole grieten van de oranje groep, drinken jullie al champagne of zijn 

jullie nog geen plus 16?   

  

Natuurlijk willen we niet aanleiden dat het jaar rond alcohol zal draaien, 

maar rond het super, mega, bangelijke, fantastische 2 maandelijkse 

programma die we hier aan jullie zullen voorstellen. 

Klaar om te knallen? Lees dan zeker verder! 

  

Zondag 14 september: OVERGANG 

Wie heb ik aan de lijn, hallo, hallo?​
Waar ben je dan, waarom verlang ik zo?​
Om dicht bij jou te zijn, hallo, hallo? 

  

SURPRISE!! 

Benieuwd te onthullen wie jullie besties zullen zijn dit aankomende 

Chirojaar? Dan moet je zeker en vast naar de Chiro komen want zoals wij 

wel eens zeggen: “Een dag zonder Chiro, is een dag niet geleefd”. 

Hopelijk zet dit ook de toon voor het aankomende jaar want wij 

verwachten jullie steeds voltallig aanwezig! 

  

Zondag 21 september: STARTDAG 

Hey besties, omdat je nooit te veel vrienden kan hebben geven we jullie de 

kans onze nieuw gevormde vriendengroep uit te bereiden naar ONE BIG 

HAPPY FAMILY! Heb je dus een achternicht die elke zondag in haar zetel 

zit te luilakken? Geef ze dan een van jouw reserve Chiro T-shirts en 

verplicht ze eens langs te komen. Ze komt voor de spelletjes maar zal 

blijven voor de vriendschap (en smoutebollen). 

  

 

 



Aspiranten
 

Zondag 28 september: HET GROTE KUISSPEL  

Omdat we wel houden van nieuwe dingen zolang mogelijk nieuw te 

behouden zullen kuisskills de prioriteit zijn dit jaar. Wij hebben afgelopen 

jaren ontdekt dat kuisen niet jullie sterkste punten zijn, daarom voorzien 

wij vandaag een opleiding gebaseerd op jullie favoriete boek: cleaning for 

dummies. Hopelijk slagen jullie deze informatie op in jullie lange termijn 

geheugen en kunnen jullie het goede voorbeeld zijn voor de rest van de 

Chiro. 

  

Zondag 5 oktober: VOLKSDANS  

Zij kon dansen, dansen, dansen 

Stampende voeten op de grond 

Dansen, dansen, dansen 

Zij draaide rond en rond en rond 

... 

  

Vandaag gaan we naar de volksdans van Chiro Liezele. Laat die dansskills 

van jullie maar eens zien, we bedoelen dus: IT’S TIME TO SHOW 

LIEZELE WHO’S DA BOSZ! 😎 Smeer je benen dus maar in want 

onopgemerkt kunnen we toch niet naar huis gaan. 

  

WOEF, WOEF, WOEF, GRR, WOEF, WOEF 

Hopelijk hebben jullie dit begrepen, want hier staat erg belangrijke 

informatie in vermeld. Voor diegene die hun dierentaal toch nog eventjes 

moeten opfrissen, geen probleem, wij geven jullie graag een vertaling! 

Vertaling: Om al onze liefste diertjes in ere te houden vragen we jullie om 

vandaag verkleed te komen in jullie favoriete dier (of een verkleeddier 

dat jullie thuis nog liggen hebben) 

  

 



Aspiranten
 

Zondag 12 oktober: RUIGE SPELEN 

Om het Chirojaar goed te starten schotelen we voor jullie al een goede 

klassieker voor. Vandaag is het tijd om ruig te zijn. Van plat op de buik tot 

om ter laatste op de stoel te zitten, jullie krijgen vandaag de kans om te 

laten zien waar jullie in uitblinken! Dus haal je sterkste spierballen maar al 

naar boven, want de sterkste zal vandaag overwinnen!! 

  

Zondag 19 oktober: ASPIDAG  

“Leidster, ik moet pipi doen” 

“Leidster, wanneer is het 4 uur” 

“Leidster, ik heb honger” 

  

Bij leiding geven horen natuurlijk ook af en toe wat zagende kinderen. De 

truc, ze enthousiast laten meespelen met de spelletjes. Vandaag is jullie 

kans om te laten zien hoe makkelijk het leiding geven wel niet is ;). Wij 

hebben alvast het volle vertrouwen in jullie! 

  

Zondag 26 oktober: HALLOWEEN   

Hallo-, Hallo-, Halloween​
Dat is griezelen, dat is spoken​
Hallo-, Hallo-, Halloween​
Wie snel bang is is gezien 

 

Vandaag is het geen gewone zondag… het is Halloween-zondag! Het is tijd 

om je vampiertanden in te steken, je heksenhoed af te stoffen en je 

engste gezicht op te zetten (of gewoon je ochtendhoofd laten zien, dat 

telt ook). Klaar om te griezelen? Wij alvast wel. Trek dus je meest 

griezelige outfit aan vandaag! 

  

  



Aspiranten
   

“De tijd vliegt als je je amuseert” en dat hebben we deze afgelopen twee 

maanden zeker gedaan. We zijn nog maar net begonnen, en de eerste twee 

maanden zitten er al op! Van knallende zondagen tot geniale momenten – 

we zijn letterlijk vliegend het jaar gestart. 

  

De komende maanden? Die worden nog zotter, gezelliger en 

legendarischer. Wij zijn er alvast helemaal klaar voor en hopen jullie ook 

natuurlijk! 

STAY TUNED AND STAY FABULOUS! 

  

BIG KISSES XXX 

Margot - Riet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tussen pot en vriend
 

●​ Om de twee maanden maken wij een maandboekje waarin u het 

programma voor de komende twee maanden kan terugvinden.  Wij 

vragen aan u om dit programma aandachtig te lezen omdat hier soms 

gevraagd wordt om iets mee te nemen of om je in iets te verkleden. 

Omdat wij steeds bewuster proberen omgaan met onze ecologische 

voetafdruk hebben wij besloten om de maandboekjes alleen maar 

beschikbaar te stellen op de website. Dit betekent dat er geen 

papieren versies meer zullen zijn. 

 

●​ U kan ons altijd bereiken via de telefoonnummers en e-mailadressen 

die u kan terugvinden in het leidingsboekje en op de site. 

 

●​ U kan er ook voor kiezen om onze site te ‘volgen’. Wanneer u dit 

doet, zal u een mail ontvangen wanneer er iets nieuws is gepost. Ook 

kan u onze Facebookpagina ‘Chiromeisjes Kalfort’ volgen. 

 

●​ Het Chiro-uniform bestaat uit een sjaaltje, beige broek of rok, een 

blauwe trui en een rode T-shirt of onze eigen blauwe T-shirt. Een 

uniform is VERPLICHT vanaf de Kwiks. Sjaaltjes zijn voor ALLE 

groepen verplicht. Wij verkopen sjaaltjes, onze eigen blauwe 

T-shirts en truien op onze Chiro.  

 

 

 



●​ Uniformen kosten vaak heel wat geld, zeker wanneer je kind plots 

een groeispurt krijgt. Om die kosten wat te drukken, voorzien 

wij een “Swappmoment” op de Chiro. Je kan hier bijvoorbeeld 

te kleine uniformen komen ruilen voor grotere uniformen. 

Daarnaast kan je ook sjaaltjes komen ruilen of komen kijken 

voor tweedehandskledij. Zo hoeft niet alles opnieuw 

aangekocht te worden en raak je van kledij af die je kinderen 

niet meer aandoen. Kom zeker eens een kijkje nemen, want het 

is de moeite waard! 

 

●​ Enkele jaren geleden zijn we gestart met een nieuw concept, 

namelijk ‘Trooper’. Trooper is een site waar je gratis een vereniging 

kan steunen. Maar hoe kan dat nu? Wel, als je iets online koopt, 

bijvoorbeeld op ‘bol.com’, kan je onze chiro extra centjes bezorgen 

zonder dat u ervoor moet betalen! Hoe gaat het juist in zijn werk: 

1)​ Surf naar onze eigen trooperpagina op ‘trooper.be’  

https://www.trooper.be/chiromeisjeskalfort 

2)​Op deze pagina staan links naar webshops. 

3)​Als je zo naar een webshop surft, weet de webshop welke 

vereniging je wil steunen. 

4)​De link doet al het werk. Jij kan gewoon shoppen zoals je 

normaal shopt, zonder €1 extra uit te geven. 

5)​Van elke aankoop die je op deze manier doet, gaat er een 

percentje naar onze chiro! Iedereen blij! 

 

  

  

 

 

 

  

http://trooper.be

